M IS S I E POS T 46-ste jaargang 2-2023

MISSIEPOST IS DE NIEUWSBRIEF VAN ==}
DE STICHTING MISSIEWERK M.A.W. b Missions

Missiehulp aan de Armen van deze Wereld KvK 41011187
Missie en Ontwikkeling. Evangelie - ANBI NUMMER 8061.81.291

Banknummer: NL78 INGB 0005 7338 38 t.n.v. Stg. Missiewerk M.A.W. Groningen

UPDATE SALVATORIAANSE MISSIE IN KENYA

Salvatoriaan pater Piet Cuijpers stuurt ons een kort overzicht van de huidige situatie in de jonge missieschool in
Kenya, in het dorp Osorongai (Eldoret). Stichting Missiewerk heeft deze school ondersteund met o. a. fondsen voor de
aankoop van een schoolbus.

Leerlingen middelbare school Leerlingen basisschool

Basisschool “Mater Salvatoris Academy”

Deze school was opgericht in 2006 en werd door de Salvatorianen in 2017 overgenomen, nadat ze twee jaar tevoren
een nieuwe missie in Kenya in Osorongai opgestart hadden. Er waren toen 251 kinderen in de school. Pater Justin
Tesha, de overste van de missie, bericht ons dat de school zich goed ontwikkelt: nadat de schoolse resultaten merkbaar
beter werden, steeg het aantal inschrijvingen gevoelig. Het totaal aantal kinderen in de lagere school is nu 404.
Daarvan 212 jongens en 192 meisjes.

Dankzij o.a. de donateurs van Stichting Missiewerk kunnen we niet alleen goed onderwijs aanbieden, maar ook
opvoeding in bredere zin. Zowel de leerlingen als de leerkrachten worden goed begeleid door onze missionarissen.
Bovendien heeft de school schoon drinkwater, goed sanitair en een schoolbus. Andere donateurs zorgden voor een
vernieuwing van de handboeken, een hostel voor de meisjes en 10 computers.

Middelbare school “Mother of the Savior Secondary School”

Opgericht in 2021 heeft de school nu 92 scholieren, daarvan 38 jongens en 54 meisjes — we onderlijnen dat we
duidelijk meer dan 50 % meisjes hebben ingeschreven, wat in Afrika algemeen een belangrijk element is. Na de
herfst, bij het begin van het nieuwe schooljaar, verwachten we een duidelijke sprong naar over de 100 scholieren!

Ook de middelbare afdeling heeft haar uitdagingen. Onze missionarissen melden ons, dat ze verder sparen omdat er in
de komende schooljaren drie nieuwe klaslokalen bij moeten komen, om de groei op te vangen. Er zouden ook
dringend voorzien moeten worden in meer computers, een bijkomend hostel voor de meisjes-scholieren, meer
handboeken. Maar iedereen is blij met de verbeteringen die al doorgevoerd werden.

Pater Justin vraagt ons de donateurs van Stichting Missiewerk uitdrukkelijk te danken voor de hulp die ze aan
honderden kinderen bieden, om dicht bij hun thuis een goede scholing en opleiding te kunnen volgen.




Het eerste nieuwe klaslokaal in aanbouw, tegelijk de eerste uitbreiding van de middelbare school. We zoeken nog
fondsen om verder te bouwen!

De slaapzaal voor de meisjes van de lagere school. %Q
Er moet binnenkort ook een hostel voor de meisjes-scholieren

opgericht worden.
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Missiepost uit Congo: Lubumbashi, mei 2023

Beste mensen.

De laatste tijd ga ik met nog een pater naar de dorpen in de omgeving van Lubumbashi om de heilige Mis op te
dragen, kinderen te dopen en eventueel het inzegenen van het huwelijk. Mijn collega zet mij af bij een dorp en haalt
mij enkele uren later weer op. Dit is heel dankbaar werk. Ik zie en beleef hoe deze gelovige mensen samen het geloof
beleven. Het is waarneembaar en voelbaar dat hier het geloof en de geloofsbeleving leeft en zelfs opbloeit. Dit geeft
energie en hoop.

Mijn dagelijkse werk bestaat vooral in het begeleiden en opvoeden van de straat- en weeskinderen. We proberen deze
kinderen niet alleen hun verkeerde levensgewoonten af te leren en fatsoensnormen bij te brengen, maar leren hen ook
een vak, zoals timmeren, metselen of tuinieren. Onze kinderen ontwikkelen zich goed. Nu leggen we ons sterk toe op
tuinieren. Nu het voedsel en vooral het graan en mais en meel geweldig duur zijn geworden ligt het zwaartepunt op
“Haal zoveel mogelijk uit eigen tuinen”.

Echter we kennen ook een energieprobleem. Door de energieschaarste is er alleen stroom van 22.00 uur ’s avonds tot
de volgende morgen 05.00 uur. Stroom is dus uitsluitend midden in de nacht beschikbaar. Maar juist in de avond
moeten de oudere kinderen studeren en hun huiswerk maken. Daarom willen we zonnepanelen plaatsen om energie op
te wekken en batterijen om dit op te slaan, zodat we ’s avonds toch licht hebben. Omdat dit toch een flinke investering
vraagt, is dit voor ons weer een nieuwe uitdaging.

Zo zijn we bezig de kinderen te leren zelfstandig te kunnen leven en dat ze hun eigen kost gaan verdienen om
uiteindelijk een gezin te kunnen stichten en een stabiel en veilig bestaan op te bouwen.

Wij willen u hartelijk danken voor uw hulp en steun aan ons mooie missiewerk.
Gods beste zegen voor u en uw dierbaren.

Pater Dick Zwarthoed en de wees- en straatkinderen in Lumbumbashi




HULP AAN DE ARMEN IN ROEMENIE

Met de hulp van de goede God en het Missiewerk hebben we het volgende bereikt: Kinderen kregen kleding en
werden aangekleed, er waren 5 kinderen: Alice 4 jaar oud, Luca 2 jaar oud, Filip 1 jaar oud, Nicolae 5 jaar oud en
Lucian 18 jaar oud. Tegelijkertijd zorgden we voor voedsel voor daklozen, weduwen en gezinnen met kinderen, van
wie sommigen ziek waren (met het syndroom van Down). Van de kinderen accepteerde alleen de 18-jarige een foto,
de ouders van de jongste weigerden.

Iedereen kreeg het volgende voedsel (alleen de daklozen kregen voornamelijk ingeblikte goederen en dingen die niet
gekookt mogen worden): wit tarwebloem, maismeel, suiker, zonnebloemolie, rijst, bevroren kip, walnotenmuffins,
sap, eieren, koekjes zout, kruiden voor soepen, pasta macaroni, bonen in blik met ribben en worstjes, leverpaté,
sardines in olie, parisier salami en aardappelen. In totaal werden 15 gezinnen geholpen met eten: (2 daklozen),
weduwen en gezinnen met kinderen.

Moge God degenen die zwoegen belonen en ons helpen, de stichting-vereniging genaamd Missiewerk.

Fr. Dani€l. Roemenié

Mededelingen:

Zoals u wellicht bekend is, is de mogelijkheid om door middel van een acceptgiro een gift over te
maken komen te vervallen met ingang van 1 juni 2023. Daarom treft u bijgaand een machtigingskaart
aan waar u gebruik van kunt maken om uw gift te doen. Een andere mogelijkheid is dat u met behulp
van internetbankieren een gift over kunt maken.

Uw testament is betekenisvoller als u de stichting Missiewerk M.A.W. daarin bedenkt.

Giften gedaan aan de stichting Missiewerk M.A.W. zijn aftrekbaar voor de belasting. En Missiewerk hoeft geen
schenk- en erfbelasting te betalen.

Indien u overweegt het werk van missiewerk regelmatig te ondersteunen met een schenking kunt u dit in de vorm van
een periodieke schenking doen. Dit gaat meestal door middel van een onderhandse akte waarin wordt vastgelegd dat u
voor minimaal vijf jaar een jaarlijkse schenking doet van minimaal € 150. Aan het maken van zo’n akte zijn geen
kosten verbonden en het financieel voordeel hiervan is dat wanneer u de schenking bij de aftrekbare giften in uw
belastingaangifte opgeeft, de totale gift in mindering komt op uw inkomen, zodat u nog minder belasting hoeft te
betalen of de kans groter is dat u geld terug ontvangt.

Website: www.stichtingmissiewerk.nl
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Jaarlijkse controle van de boekhouding

Ieder jaar wordt de boekhouding van de stichting Missiewerk M.A.W. gecontroleerd. Na een uitgebreide controle
verklaarden onderstaande personen zich akkoord en content met het gevoerde beleid aangaande de missieprojecten, de
rechtstreekse hulp en ondersteuning aan missionarissen en missiezusters. Wij willen u bedanken voor uw hulp via
donaties en giften om de armen te kunnen helpen.

Voor akkoord:

Dr. Ir. N.J.M. Kuipers, chemicus, J.J.H.M. Meulenbroek, vm. fabrikant,
Mr. P.A.C.H.M. Kerstholt, belastingadviseur, C.H. Kerstholt, projectcodrdinator.

U KUNT HELPEN: VUL DE MACHTIGINGSKAART IN.



DESGEWENST KUNT U GEBRUIK MAKEN VAN DEZE MACHTIGING

JA, ik word donateur en Ik machtig de Stichting Missiewerk M.A.W. tot wederopzegging om van mijn rekening af te
schrijven het hieronder vermelde bedrag:

Eénmalig / 1 x per maand
1 x per kwartaal / 1 x per jaar
doorhalen wat niet gewenst is)

Van rekeningnummer:

N Lt e e / Bedrag € ....coeovveieieeeeeee e
NAQAM: oo e e L AATES! e
Plaats: ..oc.ooeeiee e / Handtekening: .............cccoooiiiiiiiiiiiiien..

S.v.p. zenden naar:
Stichting Missiewerk M.A.W.,
Postbus 1180, 9701 BD Groningen.

Het is zoals de Heer Jezus Christus spreekt in Marcus 14 vers 7: 'Armen hebt gij altijd in uw midden en gij kunt hun
weldoen wanneer gij maar wilt’.

De jonge kerk nam dit heel serieus. We lezen in Handelingen 6 bijvoorbeeld hoe de zorg voor armen in Jeruzalem een
belangrijk onderdeel was van hun kerkelijke bediening. God koppelt ook beloften aan de zorg voor de armen. In de
brief van Jacobus lezen we over de zorg voor weduwen en wezen, die in de tijd van de Romeinen tot de allerarmsten
behoorden. We mogen naar hen omzien en van onze overvloed met hen delen. Psalm 41 zegt in het openingsvers:
'Gelukkig wie oog voor de nederige heeft: in kwade dagen zal de Heer hem uitkomst geven’. En in Spreuken 19 vers
17 staat: "Wie zich over een arme ontfermt, leent aan Jahwe (God): Hij zal hem zijn weldaad vergelden’.




