
Missiepost uit Cambodja

Geachte weldoeners en vrienden,

“Nu ben ik 30 jaar werkzaam in Cambodia sedert 
24 mei 1992. Toen de provinciaal mij vroeg om 
naar Cambodia te gaan om het salesiaanse werk 
op te zetten was ik niet happy want ik was toen al
een 30 jaar in Thailand en voor het eerst in de
directe zielzorg als pastoor in de kathedraal (een 
missie kerkje) en de vikaris van de nieuwe 
bischop. Ik zei: “Provinciaal ik ben nu 58 jaar en 
wellicht beter om een jongere medebroeder te 
sturen.” Omdat de provinciaal aanhield zei ik: 
“maar dan moet u mij de gehoorzaambrief geven”
en dat deed hij en ik ging vertrouwend op de 
Goddelijke Voorzienigheid naar Cambodia op 24 
mei 1992, feest van Maria.

Cambodia kwam toen uit de meest trieste periode
van de Khmere Rouge 1975-1990. Toen de 
Salesianen met een schoolvoorstel kwamen bij 
de regering in 1991 was het antwoord wanneer 
die paters hier komen is dit een nieuwe 
godsdienst introduceren in het land; 2 van de 
ministeries hadden Don Bosco Technische 
School bezocht in Bangkok en brachten verslag 
uit waarop de minister Hun Sen zei: "als die 
paters dat doen met onze jeugd laat ze dan maar 
komen.”
 Ik had wat geld meegenomen vanuit 
Thailand die 24ste mei en zei mijn 2 
medebroeders die er al een jaar waren laten we 
meteen beginnen met ons hulpproject Don Bosco
Kinderfonds. Dit project helpt arme kinderen door 
hen naar school te brengen en te houden via een 
kleine studiebeurs. Dit project heeft duizenden 
kinderen geholpen en op de dag van vandaag 
nog een 1800 kinderen. Toen ik in 1992 in 
Cambodia kwam ging ongeveer 20 procent van 
de jeugd naar school.

Er waren toen weinig scholen en weinig leraren. 
De Khmere Rouge wilde ieder als landarbeider.

Zo begon ons werk in Cambodia met hulp aan arme kinderen en
jeugd, het typische werk van de Salesianen.

De laatste 3 maanden ben ik zwaar ziek geweest 
en nog geen honderd procent - ik kan niet lopen 
en gebruik een wheelchair.
Ben nu ook 89  jaar en gebruik nu meer tijd om te
bidden en kan weinig meer doen en dank God 
voor wat is mogen geschieden in deze 30 jaren. 
Een medebroeder zei me nog recent wij 
Salesianen hebben aan zo‘n 40.000 jeugdigen 
een goede opvoeding en scholing gegeven en 
hebben nu een beter leven.”

“In deze 30 jaren mocht ik met mijn 
medebroeders 4 technische scholen stichten, 1 
hotelschool, 1 landbouwschool en 2 
lagere/middelbare scholen; jaarlijks met over de 
2500 leerlingen, waarvan ook een 800 intern zijn. 
Onze voorkeur gaat naar technische scholen 
(electriciteit - electronika – lassen – mechanika - 
autoreparatie - drukken); zodra ze uit de school 
komen hebben ze meteen werk en geld voor hun 
levensonderhoud.
    Dit alles was en is mogelijk door de hulp van 
een heel leger van weldoeners en wat gebouwen 
betreft, machinepark en de dagelijkse running van
de scholen. Alle scholen nemen bij voorkeur 
jeugd van arme gezinnen die geen schoolgeld en 
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kostgeld kunnen betalen. Het is de kans van 
arme jeugd voor een goeie job en een leven uit 
de armoede. 

Wij bidden dagelijks voor onze weldoeners die dit 
alles hebben mogelijk gemaakt door hun liefde 
voor noodlijdende jeugd. Onze taak om deze 
gelden zo goed mogelijk te besteden ook via 
onze gelofte van armoede.
Heel, heel hartelijk dank en moge God u lonen.    
Met de hartelijkste groeten: 
Pater Johan Visser.”
-----------------------------------------------------------------

          

Voedselpakketten in Oekraïne voor Joodse mensen.

Armoede vanwege covid-19 treffen de mensen 
hard in Cambodja, Roemenië, Ethiopië enz. 
Onze hulp van voedselpakketten loopt via de 
plaatselijke missie of parochies. 

In Oekraïne helpen wij met voedselpakketten 
voor arme Joodse families en overlevenden van 
de Holocaust.

In Cambodja helpen wij via de Missie van Pater 
Johan Visser..

Doe mee aan de werken van barmhartigheid! 
Een voedselpakket kost 15 euro. 
Iedere bijdrage is welkom op nummer: 
NL78 INGB 0005 7338 38 
t.n.v. stichting Missiewerk M.A.W. 
Groningen.

----------------------------------------------------------------

Gevraagd vanuit Rome

Voor een geneesmiddelenproject in Kenya dat 
DREAM heet wordt hulp gevraagd door pater Piet
Cuijpers vanuit Rome. Het is in samenwerking 
met de katholieke lekenorganisatie St. Egidio. De 
geneesmiddelen zijn voor HIV- moeders met 
kleine kinderen ten zuiden van Nairobi waar 
60.000 Maasai-leden wonen.

------------------------------------------------------------------

MISSIEPOST MADAGASKAR

   Meubilair voor priesterstudenten

In april 2018, bijna vijf jaar geleden, begonnen de 
Salvatorianen een nieuwe missie in Madagaskar. 
Dit is een van de armste landen van de wereld. 
Wij hebben met deze nieuwe missie twee doelen:
het leveren van priesters voor missie in een 
mohammedaans land, en technisch onderwijs 
leveren voor de ontwikkeling van het land. 
Vooreerst moet ik uitleggen, dat Salvatorianen 
alle dienstdoende priesters leveren op de 
Comoren Eilanden. Die liggen tussen 
Madagaskar en het Afrikaanse vasteland. De vier 
eilanden zijn voor 99 % Islamitisch en de 
ongeveer 5000 katholieken zijn bijna allemaal uit 
Madagaskar. Daarom willen we zo snel mogelijk 
paters uit Madagaskar hebben, om het pastorale 
werk op de Comoren Eilanden over te nemen. En
ten tweede zijn we van mening dat onderwijs een 
van de voornaamste hefbomen is voor de 
ontwikkeling van een land. We willen ons graag 
engageren in Madagaskar en zijn vol vertrouwen 
dat ons dit zal lukken.
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Na vijf jaar zijn er meer dan 25 jongemannen uit 
Madagaskar in opleiding. Zij hebben de eerste 
jaren in een gehuurd huis gewoond. Zij leren 
eerst Frans en studeren daarna filosofie. Wij zijn 
ervan bewust dat ze niet allemaal priester gaan 
worden. Maar zij die een andere keuze maken, 
zullen een degelijke algemene vorming hebben, 
zullen de catechisten en familievaders van de 
toekomst zijn. Vorig jaar konden we een stuk 
grond kopen en op dit moment wordt ons huis 
gebouwd.

We zijn nu op zoek naar fondsen voor meubilair. 
Daarvoor ontbreken ons nog 8000 euro. Wie 
helpt ons bij deze bouwsteen voor de toekomst 
van een jonge en veelbelovende missie? 
Naast het Salvatoriaans huis willen we de 
technische school bouwen. De planning daarvoor 
is in volle gang en we hopen binnen twee jaar 
met de bouw te beginnen.
Hartelijk dank voor uw bijdragen aan de missie 
van de Kerk.
Pater Piet Cuijpers, SDS-Salvatorianen
-----------------------------------------------------------------

Missiepost uit Congo

Twee weken geleden ben ik naar een dorp 
geweest om de Misviering te verzorgen voor die 
mensen in de dorpen waar maar af en toe een 
priester langs komt om de H. Mis op te dragen, 
de kinderen te dopen en de trouwpaartjes te 
trouwen. Het zangkoor had zich goed voorbereid 
Het was een flinke groep jongens en meisjes die 
zongen. We hadden ook een paar van onze 
straatjongens meegenomen zodat ze konden zien
hoe de mensen in de dorpen hun Zondagsviering 
beleven, maar ook om ze te laten hoe het veld 
wordt bewerkt om de bruine bonen te zaaien. 
Bonen zijn één van de hoofdbestanddelen van 
het voedsel voor de straatjeugd. Op de 
woensdagmiddag zijn ze teruggegaan om de 
bonen te zaaien. Nu maar afwachten hoe het 
groeiproces gaat uitpakken. Omdat bonen regen 
en zon nodig om goed te groeien. Als alles goed 

gaat kunnen we oogsten na vier maanden. Zoals 
jullie zien laten we de jongens mee werken om in 
eigen onderhoud te voorzien. Vooral omdat de 
prijzen steeds maar stijgen 

Het is best moeilijk in deze tijd wees- en 
straatkinderen op te vangen, te kleden te voeden 
en ze te onderwijzen zo dat ze zelfstandig kunnen
leven en hun eigen kost kunnen verdienen en een
gezin kunnen stichten.

Bedankt voor uw hulp en steun aan ons mooie 
missie werk. Gods beste zegen voor u en uw 
dierbaren. Pater Dick Zwarthoed en de wees-en
straatkinderen. 

-----------------------------------------------------------------
Missiepost uit Albanië

Dank voor jullie voortdurende hulp. 
Op 8 januari heb ik dankzij de hulp van het 
Missiewerk mogen helpen voor een bijdrage voor 
een armlastige 24-jarige Redi Kola bij een 
sinusoperatie.

Mgr. Henry Veldkamp, Albanië
------------------------------------------------------------------

     

Veertig procent van de kinderen in Azië krijgt 
dagelijks niet voldoende te eten. Fijn dat we met 
elkaar deze arme kinderen een beetje mogen 
steunen in deze moeilijke tijd.
---------------------------------------------------------------

      
     Voedselpakketten komen aan in Cambodja
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Verzoek uit Tanzania

Vanuit de parochie Chingulungulu in het 
zuidoosten van Tanzania heeft ons het verzoek 
bereikt voor het steunen van een voedselproject. 
De plaatselijke apotheek/EHBO afdeling voorziet 
in de gezondheidszorg voor de kinderen en 
andere patiënten aldaar. De bevolking is er 
bevattelijk voor malaria, maaginfecties en 
aanvallen van wilde dieren zoals slangen. De 
afdeling doet haar best om deze ziekten te 
voorkomen en te genezen. De meeste patiënten 
zijn (te) arm om een gebalanceerd dieet te 
volgen. Ook zijn er patiënten en kinderen in het 
ziekenhuis die verworpen zijn door familieleden 
en verwanten. Voor de zorg van deze in de steek 
gelaten patiënten draagt de afdeling een last. 
Daarnaast is er de last voor de zorg van kinderen 
die zijn ondervoed en zijn verstoten door hun 
ouders.
Het doel van het project is dat de arme patiënten, 
de verworpen patiënten en de kinderen goede 
zorg verkrijgen en voedzaam voedsel, dat een 
voorwaarde is om gezond te worden en te blijven.
Uiteindelijk is het doel dat de afdeling na de steun
voor dit project weer genoeg zelfvoorzienend kan 
zijn.
Het komt er op neer dat wordt voorzien in het 
samenstellen van de juiste voedingswaarde voor 
deze groepen patiënten, zodat hun gezondheid 
kan verbeteren. Daartoe het verzoek om een 
geldelijke bijdrage te geven om het volgende 
voedsel te kopen: 150 zakken maïsmeel, 40 
zakken suiker, 500 kg sojabonen, 400 liter olie 
om te koken, 300 liter melk en 200 kg vlees; dat 
totaal uitkomt op omgerekend € 8.625. De 
afdeling zal zelf alle administratieve kosten 
dragen.

“Namens de mensen van Chingulungulu en de 
hele leiding van de gezondheidsafdeling hopen 
wij oprecht dat ons bescheiden projectvoorstel 
positief zal worden beantwoord. Wij zijn u 
erkentelijk en waarderen uw moeite om de 
levensomstandigheden van de behoeftige 
mensen te verbeteren door uw onvermoeibare 
inzet en aanbieding. We gedenken u in onze 
gebeden en wensen u het beste in uw apostolaat 
en Gods zegen. 

Met oprechte groet, 

fr. Benjamin Remiji, 
assistent-parochiepriester, 
parochie Chingulungulu” 

De bisschop van Tunduru-Masasi, mgr. F.F. Mhasi, 
beveelt het project aan te begunstigen en het met 
interesse in overweging te nemen. 

_____________________________________

ALGEMENE MEDEDELINGEN

           

E-mail: mission123@home.nl

--------------------------------------------------------------     

Desgewenst kunt u gebruik maken van een 
automatische afschrijving
(omcirkelen wat gewenst is) 

eenmalig of   1 keer per jaar
1 x per kwartaal of   1 keer per maand

Van rekeningnummer: 

NL......................................................................

Bedrag € ...........................................................

Naam: ...............................................................

Adres: ...............................................................

Plaats: ..............................................................

Handtekening: ……………………………………

In een gesloten envelop s.v.p. zenden naar:
Stichting Missiewerk M.A.W., 
Postbus 1180
9701 BD Groningen
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