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Missiepost uit Cambodja 
Beste mensen rondom het Missiewerk, 
Ik had graag wat positiever geschreven maar de 
feiten liggen nu zo. Zoals beloofd een kort verslag 
voor de weldoeners van het Missewerk: 
Ik was de laatste 2 weken in Phnom Penh voor 
een bezoek aan het Japanse ziekenhuis met de 
mooie naam Sunrise Hospital, want ik loop slecht. 
Een ultrascope laten maken van de aderen in 
beide benen en ik weet nu dat ik de varicose 
ziekte heb en ging naar huis met een berg 
medicijnen en hopelijk helpen deze om beter te 
lopen. Ook ging ik elke dag naar ‘n oud-leerling 
van me, een expert masseur. Ik wilde meteen  
 

terug naar mijn basis in Poipet (zo‘n 400 km. van 
de hoofdstad Phnom Penh) maar een oud leerling 
van ons, nu een belangrijke man in het 
departement van immigratie, zei me: "father John 
ga niet terug naar Poipet want daar en in het 
gehele westen van Cambodia zijn voor gisteren 
en gisteren maar liefst 3000 doden vanwege het 
uitbreken van het Delta Virus.  
Ik heb mijn terugtocht dan 4 dagen uitgesteld 
denkend dat gaat overal komen, dus waar je ook 
bent moet je voorzichtig zijn. Cambodia was tot 
voor 2 maanden gespaard gebleven van Covid-
19 maar geheel Zuid-Oost Azië kent nu veel 
besmettingen en doden. 
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Mijn apostolaat in deze tijd is het helpen van 
arme en noodlijdende families. Cambodia kent 
geen sociale voorzieningen, mensen zijn zonder 
werk en inkomen. Velen eten 1 keer per dag. Ik 
krijg veel hulp en kan met mijn leraren vele arme 
families helpen met rijst en levensmiddelen. Het 
leger bracht me 4 ton rijst met de mededeling de 
pater helpt onze mensen en weet wie het meest 
nodig heeft. Dat we kunnen helpen maakt ons  
gelukkig. Gedurende mijn heilige Mis bidden we 
dat deze moeilijke Covid19-tijd haar einde mag 
vinden en dat God ons leven mag sparen. Veel 
mensen, ook niet katholiek, komen naar de kerk 
om mee te bidden en voelen troost en kracht in 
het gebed en in het samen zijn. 
Ik wens en bid ook voor alle weldoeners rond het 
Missiewerk dat God hen in gezondheid bewaart. 
 
God bless en hartelijke groeten.  
Pater Johan Visser, Cambodja 
---------------------------------------------------------------- 
 
Missiepost uit Rome voor Congo 
Beste mensen, 
Nu ben ik weer "thuis" - dat wil zeggen, sinds 
bijna twee maand woon ik aan de rand van de 
stad, in ons internationaal missionair studiehuis 
Mater Salvatoris in Rome. We hebben hier 10  
jonge theologiestudenten van onze congregatie 
uit de hele wereld, die zich op een apostolaat hier 
in Europa voorbereiden! 
 
Mijn vraag betreft onze technische middelbare 
school in Lubumbashi in Congo voor de uitgave 
van Missiepost. 
 
Deze school is deel van het Wokovu-
schoolcomplex: een grote kleuterschool 
(gebouwd 2009-2012), lagere school (gebouwd 
2013-2016) en de middelbare technische school, 
waaraan we sinds 2018 aan het bouwen zijn. Er 
staan twee vleugels en de derde bouwen we op 
dit moment - die moet in augustus klaar zijn. Voor 
de vierde vleugel zijn we de fundraising aan het 
voorbereiden. 
 
Nu is het zo, dat we voor de derde vleugel 96.500 
euro ondersteuning gekregen hebben van de 
Italiaanse Bisschoppenconferentie. De school zelf 
kan voor deze bouw 20.000 euro bijdragen. Maar 
door het onvoorzien uitvallen van een andere 

organisatie, die de laatste 30.000 euro zou 
financieren, ontbreekt ons dus dit bedrag. 
 
We zijn meteen rond beginnen te bellen en te 
organiseren, zodat de stand momenteel deze is: 
8.000 euro: Belgische provincie der Salvatorianen 
7.000 euro: Salvatoriaanse Hulpactie (België) 
7.000 euro: Bisdom Bamberg (Duitsland) 
 

 
 

 
 
Maar daarmee ontbreken ons nog 8.000 euro om 
het gat dicht te rijden. Zou het mogelijk zijn voor 
de Stichting MAW om ons hierbij te helpen? Ik zal 
het artikel dienovereenkomstig formuleren.  
 
Ik hoop van u te mogen horen en ook dat het u, 
uw vrouw en uw familie verder goed gaat. 
Met vriendelijke groet, 
Fr. Piet Cuijpers, SDS, Director SOFIA - 
Salvatorian Office for International Aid, 
Salvatorian Fathers & Brothers, Rome (Italy)  
---------------------------------------------------------------- 
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Missiepost uit Albanië 
In herinnering aan het vorige artikel van Mgr. 
Henry na het auto-ongeluk: 
-Wij hebben wel een geweldig geluk gehad, 
omdat de drie inzittende zusters (van Moeder 
Teresa) er alle drie ongeschonden uit te 
voorschijn zijn gekomen.- 
 
Ik ben blij als een achttienjarige, terwijl ik 
volgende maand toch al bijna zeventig (69) word!. 
Twee dagen voor mijn verjaardag vertrekt onze 
Bisschop voor vakantie naar Malta, waar hij is 
geboren en getogen en op zestienjarige leeftijd al 
intrad in de Orde der Dominicanen. Hij heeft het 
écht nodig, die vakantie. Na de Covid is hij 
eigenlijk nog steeds niet hersteld, hij is moe en 
verzwakt. Met Pasen is hij vijfenzeventig 
geworden en het wachten is alreeds op de 
benoeming van de nieuwe aartsbisschop. Het 
brengt spanningen met zich mee. Wie wordt het? 
En zal ik kanselier blijven, of komt er een andere? 
Ik ben 23 jaar in die functie en misschien heet het 
dan "mooi geweest!" en moet ik zelfs mijn auto 
(een Škoda) weer inleveren. 
 
Alles wat ik heb en ben heb ik van de Goede God 
gekregen. Hij is de Beste der Beheerders! 
Werkelijk, ALLE LOF komt Hém toe! Liefde en 
Vertrouwen zijn dus de voornaamste deugden. 
En die zorgen er ook voor, dat ik nog steeds geld 
overhoud om de talloze, aanhoudende, alleszins 
redelijke verzoeken van onze arme families 
(groten)deels in te willigen.  
 
Het pessimisme in de samenleving gepaard aan 
de wanhoop om te overleven maakt sommige 
mensen ook agressief en ongeduldig. "Jij MOET 
mij helpen!", is moeilijk te verhapstukken. En als 
ik ze dan "help", komen ze de volgende maand 
weer terug of soms zelfs na een paar dagen al.  
Ik zie uit naar de 14 kruiswegstaties uit de 
verkochte (!) kerk van Bredevoort. Ze zijn 
onderweg! Met een vrachtwagentransport van 
"Hoop voor Albanië". Zo blijven we samen hopen 
voor Albanië. Bedankt, Cor, ook voor de altijd 
lezenswaardige Missiepost, die ik gisteren in ons 
postvakje aantrof. 
 
Met vriendelijke groeten uit Albanië, 
Mgr. Henry, Albanië 
 

 
                              Pater Dick Zwarthoed met leerlingen in Congo 

 
Missiepost uit Congo 
Beste Hr. Kerstholt, 
Hier is het project welke wij graag willen 
verwezenlijken. Een kraamkliniek in een heel arm 
dorpje. Daar waar de mensen nog in een kleine 
gemeenschap samenwonen. 
 
Een zuster met ervaring in de verloskunde wil 
deze mensen helpen met het baren van kinderen 
en de overlevingskansen voor de moeders te 
vergroten en hen tevens meer kennis over 
hygiëne en voeding bij te brengen. 
Daarvoor heeft ze een gebouwtje nodig om 
hygiënisch te kunnen werken.  
 
Het is hetzelfde dorpje waar ze met hulp van de 
Stichting Missiewerk M.A.W. uit Groningen, nu 
bezig zijn een dak op hun kerkje te maken.  
Het zal hun zeker lukken om mede met onze hulp 
een mooie kraamkliniek te bouwen en zo de 
mensen te helpen gezonder en hygiënischer te 
leren  leven. 
 
Vriendelijk dank voor het plaatsen in de 
Missiepost. Pater Dick Zwarthoed. 
 

        
           Grafische school en drukkerij 
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Wees- en arme kinderen 
Armoede is in de zogenoemde derde wereldlanden 
zoals Cambodja, India, Ethiopië, Congo, enz. anders 
dan in Nederland. 
ln de H. Schrift is God duidelijk over armoede. “Armen 
hebt gij altijd in uw midden en gij kunt hun weldoen 
wanneer gij maar wilt”, Markus 14:7. Omzien naar de 
armen is een goed werk doen. In handelingen lezen 
we dat de aalmoezen die Cornelius gaf door God 
werden opgemerkt. En in de brief van Jacobus is de 
zorg voor weduwen en wezen bij uitstek een 
godsdienstige aangelegenheid, want in die tijd 
behoorden deze groepen tot de allerarmsten.  
De jonge Kerk nam armenzorg serieus. We lezen in 
Handelingen 6 bijvoorbeeld hoe de zorg voor armen in 
Jeruzalem een belangrijk onderdeel is van de 
kerkelijke bediening.  
God koppelt ook beloften aan de zorg voor de armen. 
In Spreuken 19 vers 17 staat: 'Wie zich over een arme 
ontfermt, leent aan Jahwe (God): Hij zal hem zijn 
weldaad vergelden’. En psalm 41 zegt in het 
openingsvers: 'Gelukkig wie oog voor de nederige 
heeft: in kwade dagen zal de Heer hem uitkomst 
geven’. 
Naar hun omzien en van onze overvloed met hen 
delen is een goed werk. 
chk. 
---------------------------------------------------------------------- 
Mededelingen: 
Van nieuwe donateurs kunnen we soms het adres niet 
achterhalen, omdat de bank alleen HET 
BANKNUMMER EN DE NAAM VERMELD. Zij kunnen 
hun adres altijd vermelden op de regel - mededeling - 
van de overboeking. Of anders ontvangen wij graag 
het adres via onze e-mail of een kaartje met uw naam 
en adres naar: Postbus 1180, 9701 BD Groningen.  
 
Uw testament is betekenisvoller als u de Stichting 
Missiewerk M.A.W. daarin bedenkt. 
Giften gedaan aan de stichting Missiewerk M.A.W. zijn  
aftrekbaar voor de belasting. En Missiewerk hoeft 
geen schenk- en erfbelasting te betalen.  
 
Indien u overweegt het werk van missiewerk 
regelmatig te ondersteunen met een schenking kunt u 
dit in de vorm van een periodieke schenking doen. Dit 
gaat meestal door middel van een onderhandse akte 
waarin wordt vastgelegd dat u voor minimaal vijf jaar 
een jaarlijkse schenking doet van minimaal € 150. Aan 
het maken van zo’n akte zijn geen kosten verbonden 
en het financieel voordeel hiervan is dat wanneer u de 
schenking bij de aftrekbare giften in uw 
belastingaangifte opgeeft, de totale gift in mindering 
komt op uw  inkomen, zodat u minder belasting hoeft 
te betalen of de kans groter is dat u geld terug 
ontvangt. 

Website: www.stichtingmissiewerk.nl  
Algemeen Nut Beogende Instelling  
ANBI nr. 8061.81.291 –  
KvK nummer: 41011187 
E-mail: mission123@home.nl 
 
Jaarlijkse controle van de boekhouding 
Ieder jaar wordt de boekhouding van de Stichting 
Missiewerk M.A.W. gecontroleerd. Na een uitgebreide 
controle verklaarden onderstaande personen zich 
akkoord en zijn content met het gevoerde beleid 
aangaande de missieprojecten, de rechtstreekse hulp 
en ondersteuning aan missionarissen en missiezusters 
in de missie. Wij willen u bedanken voor uw hulp via 
donaties en giften om de armen te kunnen helpen.  
Voor akkoord: 
Dr. Ir.  N.J.M. Kuipers, chemicus.  
J.J.H.M. Meulenbroek, vm. fabrikant. 
Mr. P.A.C.H.M. Kerstholt, belastingadviseur. 
C.H. Kerstholt, projectcoördinator. 

 
U KUNT HELPEN: VUL DE GIRO IN  

                        
DESGEWENST KUNT U GEBRUIK MAKEN VAN 
DEZE MACHTIGING 
 
JA, ik word donateur en  
 Ik machtig de Stichting Missiewerk M.A.W. tot 
wederopzegging om van mijn rekening af te schrijven 
het hieronder vermelde bedrag:  

Eénmalig    / 1 x per maand 
1 x per kwartaal / 1 x per jaar 

(doorhalen wat niet gewenst is)  
 
Rekeningnummer:  
 
NL...................................................................... 
 
Bedrag € ........................................................... 
 
Naam: ............................................................... 
 
Adres: ............................................................... 
 
Plaats: .............................................................. 
 
Handtekening: …………………………………… 
 
S.v.p. zenden naar:  
Stichting Missiewerk M.A.W.,  
Postbus 1180, 9701 BD Groningen. 


