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Missiepost uit Cambodja 
Geachte weldoeners en beste Don Bosco 
vrienden, 
 
Op 24 mei viert Don Bosco - Cambodia haar 30 
jarig bestaan. Op 24 mei viert de gehele Don 
Bosco familie, waar ook ter wereld, feest van de 
patroonheilige. Het Don Bosco werk in Cambodia 
is begonnen op 24 mei 1991 door de komst in de 
hoofdstad Phnom Penh van broeder Roberto 
Panetto en pater Valter Brigolin. Ik kwam op 24 
mei 1992, ik was voorheen 2 jaar pastoor van de 
kathedraal in Zuid Thailand (een te groot woord 
voor een missiestatie) en was vicaris van de 
bisschop en de financiële administrateur. Maar de 
provinciaal wilde dat ik de leiding ging nemen in 
Don Bosco Cambodia. Ik moest wel denken aan 
de gefrommelde zakdoek van Don Bosco die 
deze toonde aan een medebroeder die de nieuwe 
benoeming niet zag zitten. Na een  
 
 

 
aanstellingsbrief vertrok ik naar Cambodia. Nooit 
spijt gehad. We vieren onze 30 jaren met een 
40.000. oud leerlingen, de vrucht van een tiental 
Salesianen van Don Bosco, tientallen vrijwilligers 
en honderdtallen weldoeners die deze voorheen 
arme jeugd zonder toekomst een mooie toekomst 
bracht en dezen op hun beurt een kracht werden 
in de maatschappij en in de ontwikkeling van 
Cambodia.  

 
Schoolkinderen bij Pater Visser, Cambodja. 
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Toen de Thaise provinciaal van de Salesianen 
met Br. Roberto het plan van de Don Bosco 
Technische School Phnom Penh voorlegden aan 
de Minister President Hun Sen en zijn Raad was 
hun antwoord: niet mogelijk, want het is een 
nieuwe godsdienst introduceren in het land. Maar  
toch, een van de Raad zei dat twee van het 
ministerie het Don Bosco Technische School 
bezocht hadden in Bangkok en ze waren 
stomverbaasd dat de leerlingen aan de grote 
machine oefenden waarop de Minister President 
zei: “als ze dat gaan doen met onze jeugd, laat ze 
maar komen”. We hebben dan ook gedurende al 
deze jaren onze scholen laten openen door de 
hoogste autoriteiten van het land. 
Met het begin in Cambodia hoort ook de opzet 
van het Don Bosco Kinderfonds om arme 
kinderen in de school te brengen en te houden 
met een scholarship. In 1991 ging maar 10 
procent van de kinderen naar school. Dit is 
moeilijk te begrijpen maar een korte verklaring 
hier. Het BBC televisie heeft een programma bij 
het nieuws van "de week in de geschiedenis". In 
deze week kwam weer de foto van Pol Pot die het 
communisme bracht in Cambodia (1975 -1990). 
Hij was een van de grootste massamoordenaars 
in de geschiedenis en verantwoordelijk voor de 
dood van 1.700.000 Cambodianen. Hij bracht het 
land terug naar het jaar nul.  
 

    
 
In de laatste 30 jaar is er veel ten goede 
veranderd en Don Bosco is een die geholpen 
heeft via het Don Bosco ideaal om arme jeugd op 
te voeden tot goede burgers voor land en God. 
Op de dag van vandaag runnen we 4 technische 
scholen, 1 hotelschool, 1 landbouwschool en 2 
lagere/middelbare scholen met ongeveer 3000 
leerlingen. Het Don Bosco Kinderfonds helpt op 
de dag van vandaag een 2000 kinderen in een 
11-tal provincies. Onze staf, ongeveer 200 
personen, zijn voor het merendeel oud leerlingen, 
zelf hier opgeleid!. 
Op 24 mei willen we God danken voor al het 
goede dat is mogen gebeuren, danken God voor 
de vrijwilligers die een jaar of twee van hun leven 
gaven en danken God voor de weldoeners die de 
materiële en financiële middelen gaven. 

Moge God hen allen zegenen met goede 
gezondheid en vreugde in het leven.  
God bless en met vriendelijke groeten.  
Pater Johan Visser, Cambodja, (Weert-Limburg). 
 

 
 
Pater Visser met een aantal van de onderwijzers 
--------------------------------------------------------------- 
 
Missiepost uit Albanië 
Beste mensen, 
De kerk in mijn geboorteplaats Bredevoort is 
jongstleden Palmzondag officieel aan de 
eredienst onttrokken en op Witte Donderdag - 
boter bij de vis! - verkocht aan een 
boekhandelaar! Ik ben in die kerk gedoopt op die 
dag van mijn geboorte, heb er mijn eerste 
Communie gedaan, ben er gevormd en heb er 
mijn eerste Mis in Nederland opgedragen na mijn 
priesterwijding in Tirana. Het doet zeer, maar zo 
is nu eenmaal onze geschiedenis.  
 
Het aartsbisdom Utrecht, aan wie rechtens de 
inventaris toekomt, heeft mij - op mijn eigen 
vermetel verzoek - de veertien kruiswegstaties 
geschonken. Ik ben getroost en dankbaar deze 
kruisweg uit mijn kinderjaren te mogen 
overbrengen naar Albanië, waar ik nu al bijna 30 
jaar woon! Ik ben op zoek gegaan naar de beste 
manier van transporteren. Per vliegtuig kost het 
transport een kleine 5000 euro, per boot 2000, 
met een vrachtwagen kwam pas de vraag: hoe 
moeten ze verpakt worden om beschadiging 
onderweg uit te sluiten? Ik belde met "Hulp voor 
Albanië", een Nederlandse organisatie, die 
tweemaal per maand een vrachtwagen vol 
hulpgoederen naar dat land toe rijdt. Onder één 
voorwaarde: de transport aanvrager moet lid zijn 
van de VUSH (Vëllaznia Ungjillore e Shqipërisë) 
de Albanese variant van de PKN. Omdat ik zitting 
heb in het bestuur van de KNFSH (Këshilli Ndër 
Fetar në Shqipëri, een soort Interreligieuze 
Raad), ken ik best wel goed het hoofd van de 
Protestantse Kerk in Albanië, pastor Ylli Doci 
PhD. Ben al jaren bevriend met hem. Dus belde 
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ik hem op. Hij was onmiddellijk bereid om die 
hobbel met "Hulp voor Albanië" glad te strijken: 
Hij gaat nu de Kruiswegstaties uit Bredevoort 
importeren. Is dat geen mooie Oecumene?!  
Het contrast tussen Nederland en Albanië tekent 
de Kruisweg van de wereldkerk ten voeten uit.  
 
Terwijl in Nederland de kerken gesloten worden, 
omdat (belangstelling voor) het geloof in de 
sacramenten tanende is, is hier in Albanië de 
belangstelling voor het geloof eerder groeiende 
en bouwen we er nieuwe kerken bij! Ondanks de  
corona lieten zich met Pasen in de Kathedraal 
meer dan 40 volwassenen dopen! In heel ons 
bisdom meer dan 150! Met name De Kruisweg is 
voor de Albanezen een geliefde devotie, en niet 
alleen in de Vastentijd en de Goede Week; 
honderden mensen nemen eraan deel, ook in de 
dorpen. Dus mogen we rustig stellen, dat aan wat 
in Bredevoort is gebeurd een goede draai wordt 
gegeven: de steen die de bouwlieden hebben 
afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden (Mt. 
21:42)! De Bisschop moet nog beslissen waar de 
Bredevoortse kruiswegstaties naartoe gaan. We 
houden u op de hoogte!  
Mgr. Henry 
--------------------------------------------------------------- 
 
Missiepost uit Albanië (nagekomen bericht). 
 
Over mijn ongeluk: ik heb wel een geweldig geluk 
ermee, omdat de drie inzittende zusters (van 
Moeder Teresa) er alle drie ongeschonden uit te 
voorschijn zijn gekomen en ik zelf ook, hoewel ik 
nu nog steeds onder behandeling ben van een 
fysiotherapeut. Mijn nek en schouders zijn wel 
degelijk gekneusd, waarschijnlijk omdat ik mijn 
veiligheidsgordel aan had. De dertien jaar oude 
Suzuki is een Total Loss. Ik kreeg onlangs 38.500 
lek (300 euro) van de schroothandelaar d.i. 25 lek 
voor iedere kilo ijzer en moest toch nog 6.500 lek 
(52 euro) aan wegenbelasting betalen.  
 
Maar ik ben echt reuze blij met deze afloop, want 
o, wee, het had gemakkelijk ook heel anders 
(veel erger) kunnen aflopen. Ook morgen heb ik 
weer een "kneed" behandeling van de 
fysiotherapeut. Dat gaat nog wel even door. 
Onze (aarts)bisschop is met Pasen 75 geworden, 
dus we gaan binnenkort weer een nieuwe 
Bisschop krijgen. Ik houd jullie op de hoogte.  
 
Met vriendelijke groet uit Tirana, waar het 
vandaag al tegen de dertig graden was! 
 
Mgr. Henry Veldkamp 
 
------------------------------------------------------------------ 
 

Missiepost uit Congo. 
 
Beste Cor Kerstholt 
Het geld is goed ontvangen en al gedeeltelijk 
besteed aan het omzagen van de enkele bomen 
en uit het bos slepen. Ze zijn ook al bezig er 
balken van te maken voor de spanten. 
De mensen van het dorp waren dolgelukkig dat 
ze werden geholpen hun eigen kerkje af te 
maken. Juist in deze moeilijke corona tijd. Ja de 
mensen hebben gejuicht toen zij het bericht 
hoorden van Pater Dick.  
 
Ik heb er weer bij Pater Dick op aangedrongen 
wat foto’s te maken. Ook van de afzonderlijke 
werkzaamheden.   
Het dorpje ligt wat buiten de stad Lubumbashi. 
Pater Dick gaat daar regelmatig heen om de 
Eucharistie te vieren. De paartjes te trouwen, de 
kinderen te dopen en de eerste communie uit te 
rijken aan de communicantjes. Dat is eigenlijk het 
echte missionarissen werk Om die reden is Pater 
Dick 60 jaar geleden naar Congo vertrokken. 
 
Inmiddels is het voedsel probleem nopend 
geworden. Enkele Salesianen en Pater Dick zien 
geen andere uitweg dan de eigen voedsel 
productie op te voeren. Ze hebben een tuinder in 
de arm genomen die een beter systeem heeft 
waardoor de opbrengst van planten aanzienlijk 
hoger is dan op de traditionele manier. 
Het is een al lang beproefde methoden. Breng in 
het droge seizoen, water bij de wortels van de 
gewassen. Door middel van een plastic slang 
waarin kleine gaatjes zijn gemaakt gedoseerd 
water bij de wortels van de planten komt.  
Eenvoudig gezegd maar, er komt wel wat aan te 
pas als je een veld van 60 bij 40 wil bebouwen. 
Maar de nood is hoog en ook de straatjongens 
willen ze een kans geven om te leren werken met 
de moderne landbouw technieken. 
De leiders van de landbouwschool en de jongens 
hebben er veel zin in om dit project te realiseren. 
Ook omdat de jongens mogelijkheden zien om 
voedsel te bekomen en ook hun brood kunnen 
verdienen met efficiënt te tuinen. 
Zo blijven de Don Bosco mannen bezig. 
Nog dit: Vooral tomaten mogen niet te nat 
worden. En het water wat bij de plant op de grond 
wordt gegoten verdampt door de zon en de 32 
graden warmte en kan de grond niet makkelijk in 
omdat de grond keihard is. Vandaar dat water bij 
de wortels brengen een viervoudige opbrengst  
Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage voor 
het dak van het kerkje. 
Vriendelijke groeten. 
Jan Zwarthoed, Volendam. 
---------------------------------------------------------------- 
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Wees- en arme kinderen 
Armoede is in zogenoemde derde wereldlanden zoals 
Cambodja, India, Ethiopië, Congo, enz. anders dan in 
Nederland. 
Het is precies zoals onze Heer Jezus Christus al zegt 
in Marcus 14 vers 7: 'Armen hebt gij altijd in uw 
midden en gij kunt hun weldoen wanneer gij maar wilt’. 
 
ln de H. Schrift is God duidelijk over armoede en onze 
rol daarbij. Hij verwacht van hen die bij Hem horen dat 
ze voor de armen zorgen en naar hen omzien. ln de 
brief van Jacobus lezen we over de zorg voor 
weduwen en wezen, die in de tijd van de Romeinen tot 
de allerarmsten behoorden. 
De jonge kerk nam dit heel serieus. We lezen in 
Handelingen 6 bijvoorbeeld hoe de zorg voor armen in 
Jeruzalem een belangrijk onderdeel was van hun 
kerkelijke bediening.  
God koppelt ook beloften aan de zorg voor de armen. 
Psalm 41 zegt in het openingsvers: 'Gelukkig wie oog 
voor de nederige heeft: in kwade dagen zal de Heer 
hem uitkomst geven’. En in Spreuken 19 vers 17 staat: 
'Wie zich over een arme ontfermt, leent aan Jahwe 
(God): Hij zal hem zijn weldaad vergelden’. 
 
We moeten naar hen omzien en van onze overvloed 
met hen delen. 
chk. 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Mededelingen: 
Van nieuwe donateurs kunnen we soms het adres niet 
achterhalen, omdat de bank alleen HET 
BANKNUMMER EN DE NAAM VERMELD. Zij kunnen 
hun adres altijd vermelden op de regel - mededeling - 
van de overboeking. Of anders ontvangen wij graag 
het adres via onze e-mail of een kaartje met uw naam 
en adres naar: Postbus 1180, 9701 BD Groningen.  
 
We willen u graag onze gratis Missiepost met info over 
de projecten toezenden.  
 
Uw testament is betekenisvoller als u de Stichting 
Missiewerk M.A.W. daarin bedenkt. 
Giften gedaan aan de stichting Missiewerk M.A.W. zijn  
aftrekbaar voor de belasting. En Missiewerk hoeft 
geen schenk- en erfbelasting te betalen.  
 
Indien u overweegt het werk van missiewerk 
regelmatig te ondersteunen met een schenking kunt u 
dit in de vorm van een periodieke schenking doen. Dit 
gaat meestal door middel van een onderhandse akte 
waarin wordt vastgelegd dat u voor minimaal vijf jaar 
een jaarlijkse schenking doet van minimaal € 150. Aan 
het maken van zo’n akte zijn geen kosten verbonden 
en het financieel voordeel hiervan is dat wanneer u de 
schenking bij de aftrekbare giften in uw 
belastingaangifte opgeeft, de totale gift in mindering 
komt op uw  inkomen, zodat u minder belasting hoeft 
te betalen of de kans groter is dat u geld terug 
ontvangt. 
 
Website: www.stichtingmissiewerk.nl  
Algemeen Nut Beogende Instelling  

ANBI nr. 8061.81.291 –  
KvK nummer: 41011187 
E-mail: mission123@home.nl 
 
Jaarlijkse controle van de boekhouding 
Ieder jaar wordt de boekhouding van de Stichting 
Missiewerk M.A.W. gecontroleerd. Na een uitgebreide 
controle verklaarden onderstaande personen zich 
akkoord en zijn content met het gevoerde beleid 
aangaande de missieprojecten, de rechtstreekse hulp 
en ondersteuning aan missionarissen en missiezusters 
in de missie.  
Wij willen u bedanken voor uw hulp via donaties en 
giften om de armen te kunnen helpen.  
Voor akkoord: 
Dr. Ir.  N.J.M. Kuipers, chemicus.  
J.J.H.M. Meulenbroek, vm. fabrikant. 
Mr. P.A.C.H.M. Kerstholt, belastingadviseur. 
C.H. Kerstholt, projectcoördinator. 

 
U KUNT HELPEN: VUL DE GIRO IN  

                        
DESGEWENST KUNT U GEBRUIK MAKEN VAN 
DEZE MACHTIGING 
 
JA, ik word donateur en  
 Ik machtig de Stichting Missiewerk M.A.W. tot 
wederopzegging om van mijn rekening af te schrijven 
het hieronder vermelde bedrag:  

Eénmalig    / 1 x per maand 
1 x per kwartaal / 1 x per jaar 

(doorhalen wat niet gewenst is)  
 
Rekeningnummer:  
 
NL...................................................................... 
 
Bedrag € ........................................................... 
 
Naam: ............................................................... 
 
Adres: ............................................................... 
 
Plaats: .............................................................. 
 
Handtekening: …………………………………… 
 
S.v.p. zenden naar:  
Stichting Missiewerk M.A.W.,  
Postbus 1180 
9701 BD Groningen. 


