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Missiepost uit Congo 
 
Wij willen u steun vragen voor het dak van een kerkje 
in een parochie waar ik regelmatig kom. In  de Bush 
Bush bij straatarme mensen. 
 
De parochianen van het dorpje Kisangwe vragen uw 
hulp om het dak van hun kerkje te kunnen afbouwen. 
Het regenseizoen is begonnen en het dak van het 
oude kerkje lekt over alle kanten. 
 
In het dorpje Kisangwe kom ik al enkele jaren, om daar 
samen met de bevolking de eucharistie te vieren. Maar 
hun kerkje is te klein geworden voor het aantal 
gelovigen dat nu komt bidden en de eucharistie mee 
komt vieren. Ik herinner me nog de eerste keer dat ik 
daar was. Toen hadden ze nog geen koortje, maar  
enkele  jongeren namen het voortouw om de mensen 
te  laten zingen in de vieringen en ik dacht toen bij 
mezelf: Dat is het! Enkele jongeren die de hele 
gemeenschap samen laten zingen. Dat lukte hen en 
daarom ben ik dat nooit vergeten.  
 
Maar het kerkje zat overvol (het was toen nog geen 
Corona-tijd). Het is hier heel gewoon dat iedereen mee 
wil bidden en luisteren naar de lezingen en de uitleg 
ervan. Maar het kerkje was te klein en een totale 
bouwval. Toen is de  gedachte ontstaan om grotere 
kerk te  bouwen. Dat was wel goed bedacht, maar 
waar het geld vandaan halen? Drie jaar zijn ze bezig 
tot nu toe. Ze hebben stenen gemaakt en daarna 
gebakken. Vervolgens hebben ze cement en zand 
gekocht en toen waren ze zo ver om aan de bouw te 
beginnen.  
 
De muren zijn nu gebouwd en hebben inmiddels al 
een regenseizoen doorstaan. Dus het is goed en 
stevig gebouwd. Maar nu zijn ze op dak hoogte en 
daar zit een groot probleem, want het geld voor het 
gebinte (spanten) en de golfplaten, kan dat kleine dorp 
in de bush bush nu niet meer opbrengen, door de 
economische situatie die is ontstaan door de Corona-
crisis. Ze organiseren wel collectes, maar door Corona 
is er nu zoveel werkeloosheid dat deze niets meer 
opbrengen.   
 

 
 
 
Daarom vroegen ze mij, zouden er geen mensen zijn 
die een handje willen toesteken? Het coronavirus 
hebben ze tot nu toe goed overleefd, maar daardoor 
zijn ze nog armer geworden. Ook kunnen ze hun 
producten nu niet verkopen in de stad omdat daar 
alles dicht zit vanwege de lockdown.  
Wat te doen? We kloppen bij u aan, om deze mensen 
te helpen, die in deze tijd zo'n behoefte hebben om 
samen te bidden.  
 
Het kerkje in deze kleine gemeenschap, midden in de 
bush-bus, is voor deze heel arme mensen van 
onschatbare waarde. De mensen komen er samen om 
te bidden, te zingen en de eucharistie te vieren. Ook 
kunnen ze er praten, vergaderen en discussiëren. Ook 
zal de medische begeleiding vanuit het nieuwe kerkje 
worden georganiseerd. Je kunt stellen dat de kerk hier 
echt het middelpunt vormt van de samenleving.   
 
De afmetingen van het nieuwe kerkje zijn: 15 m lang; 
12 m breed, met muren van 4 meter hoog en een 
normaal puntdak.   
Totale kosten van het dak, met houten gebinte 
(spanten) en golfplaten is: 2.500 euro. 
We hopen ten zeerste dat u deze arme vrome mensen 
kunt helpen met het afbouwen van dit kerkje als 
middelpunt van hun samenleving.   
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God zal u zegenen en bewaren in deze moeilijke 
periode. Met de mensen bidden we om u allen te 
bewaren in goede gezondheid.  
 
Pater Dick Zwarthoed, (thuisfront Volendam), 
Salesiaan van Don Bosco. 
Lubumbashi, Congo 
 
Nota bene: Wij hebben inmiddels het benodigde geld 
overgeboekt, zodat dit project kan worden afgebouwd. 
chk 
------------------------------------------------------------------------ 
 
MISSIEPOST UIT CAMBODJA 
 
Geachte Weldoeners rondom Missiewerk M.A.W., 
 
De heer Cor Kerstholt vroeg om een verslag van mijn 
werk voor jullie en dat doe ik graag want ik en mijn 
werk heb veel te danken aan uw hulp en dit al meer 
dan 40 jaar. Ik ben priester Salesiaan van Don Bosco 
en de heilige Johannes Bosco wilde dat wij vooral 
werken voor arme en verwaarloosde jeugd. Ik mocht 
dit doen in Thailand van 1956 -1960 en van 1964 (na 
mijn priesterwijding) tot 1992. Daarna van 1992 tot 
heden in Cambodia. In Cambodia was dit pas mogelijk 
na het communistische regime van de Khmere Rouge. 
Dit regime bracht de dood aan meer dan 2 millioen 
Cambodianen en ieder moest op het land werken en 
alle scholen waren gesloten. Een boek, getiteld 
Cambodia tot het jaar nul, geeft een idee van de 
misèrie van de bevolking. 
 
Het jaar 1991 bracht het land tot vrede via lange 
onderhandelingen en bracht openheid. Ook wij 
Salesianen zijn toen in Cambodia gaan werken en dus 
dit jaar vieren we hier ons 30 jaar bestaan. Er was veel 
werk en heel veel weesjeugd en armoede.  
Door de jaren heen konden we 4 technische scholen 
opzetten, 1 hotelschool,1 landbouwschool, 2 algemene 
scholen. Deze scholen hebben een jaarlijkse bevolking 
van ongeveer 3000 jeugdigen. 

De technische scholen hebben een 2 jaar programma 
van mechanica, lassen, automechanica, elektriciteit, 
elektronica, afdrukken.  
Deze jeugd heeft meteen werk en komt hiermee voor 
zichzelf en familie uit de cirkel van armoede. Ik hoef 
niet te zeggen dat ook onze jeugd een groot gevoel 
van dankbaarheid heeft. Onze opvoeding en 
onderricht is gericht op de vorming van goede burgers 
voor land en God. Ook zijn we in Cambodia meteen 
begonnen met het Don Bosco Kinderfonds die vooral 
kinderen van arme ouders in de dorpen helpt door hen 
naar school te brengen en te zorgen dat ze de school 
afmaken.  
 
Jaarlijks worden ongeveer 2000 kinderen in dit project 
geholpen. Ik zelf kan dit werk alleen verklaren door 
mijn geloof en vertrouwen in de Goddelijke 
Voorzienigheid die ons zoveel weldoeners heeft 
gestuurd die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt en 
deze missie nu nog steeds materieel steunen. Ik bid 
en laat bidden door de jeugd voor hun weldoeners dat 
God het u mag lonen. 
 
Ik zelf ben nu 87 jaar en mocht dit werk leiden tot 
2016; nu is pater Roel Soto de overste van het Don 
Bosco werk in Cambodia.  
Ik woon en werk nu in Don Bosco Center - Poipet. 
Poipet  is een grens stad met Thailand met een 
bevolking van ongeveer 100.000. Veel mensen die 
elders in armoede leven, komen hierheen en proberen 
hun geluk te zoeken door dagelijks te werken en het 
vuile werk in Thailand te doen of goederen naar 
Thailand te slepen. Vele arme mensen en dat is 
waarom ik nu hier graag ben in mijn laatste 
levensjaren om de kinderen van deze arme families 
een kans te geven voor een 
 

 
                            schoolgaande jeugd 
 
beter leven. Dit Don Bosco Center heeft 522 leerlingen 
waarvan 86 intern; het is een lagere school en 
middelbare school en technische school. Ik werk nu 
meer met de mond dan met de hand maar mijn geluk 
is om arme kinderen en jeugd te helpen aan een 
toekomst. 
 
Dank ook aan jullie en je mooie Stichting Missiewerk 
M.A.W., dat  had, al meer dan 40 jaar, en heeft een 
groot aandeel in deze missie in Cambodja. 
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Ik dank u allen heel hartelijk voor uw hulp en weet dat 
in Cambodia behalve de priesters ook de jeugd voor u 
bidt en u dankbaar is. Father John Visser, Cambodja. 
Thuisfront: Weert, Limburg.  

                                                      
------------------------------------------------------------------ 
 
Missiepost India 
 
Indien u een priesterstudent in India wilt 
sponsoren, wij hebben nog tien wachtenden en 
voor 300 euro per jaar helpt u een van hen.  
U krijgt dan met Kerst een brief van ‘uw’ student. 
------------------------------------------------------------------ 
 
Missiepost uit Albanië 
 
Reuze bedankt voor de Kerst-surprises van het 
Missiewerk! De extra steun van de familie B. en van de 
Dames K. is een ware weldaad, die ik blij mag 
omzetten in daadwerkelijke steun aan arme gezinnen. 
Er zijn kinderen voor wie ik het schoolgeld betaal, een 
beurt bij de tandarts, achterstallige elektriciteit- en/of 
waterleidingrekeningen, recepten voor medicijnen 
enzovoort.  
 
Deze week nog twee kachels aangeschaft, waarin 
hout gestookt wordt, met als gevolg, dat de nieuwe 
eigenaars er ook graag een kubieke meter hout bij 
krijgen. 
Onze Bisschop was met Covid in een ziekenhuis in 
Bari (Italië). Ook onze (verse) hulpbisschop (sinds 15 
september) en een Italiaanse priester die bij ons 
woont, waren positief. Nu God zij dank niet meer! 
Onze Belgische priester (77), die aan de kathedrale 
kerk verbonden is en meestal de begrafenissen doet, 
was ook positief en dus in Quarantaine.  
 
Tot nog toe ben ik immuun gebleken. God zij dank!  
Hopelijk wordt gauw alles weer normaal, al lijkt het er 
niet op. De Bisschop wacht nog op zijn hopelijk laatste 
covid-test. De vorige, een week geleden, was nog 
positief. Hopelijk laten de autoriteiten hem nu gaan. 
Ondertussen zijn in de binnenstad van Tirana rellen 
uitgebroken, nadat een politieman een 26-jarige 
jongen onnodig had doodgeschoten, toen hij vluchtte, 
omdat hij geen masker droeg en de bekeuring wilde 
ontlopen. Nu - zeggen de protesteerders - moet de 
hele regering weg! Dat roepen ze al jaren, maar nu 
hebben ze weer een goede aanleiding! Hetzelfde liedje 
steeds weer, wel steeds grimmiger. Maar Zondag is in 
aantocht!!! Want gelukkig kennen wij een getrouwe 
Verlosser!  
En ja, daar moeten we blij mee zijn!  
                                                                                                                                                                                          
Hartelijke groeten uit Tirana,              
Mgr. Henry Veldkamp,  (Thuisfront, Achterhoek).                                                                                  
Secretaris vd Aartsbisschop en  
Kanselier vh Aartsbisdom Tirana-Durrës 
-------------------------------------------------------------------- 

Missie in Kipkaren, Kenia 
 
Ontwikkeling van de school „Mater Salvatoris“ 
 
In  2015 hebben de Salvatorianen, leden van de 
Sociëteit van de goddelijke Heiland, een nieuwe missie 
in het dorp Osorongai in Kipkaren aanvaard. 
 
Al na anderhalf jaar kon de gemeenschap een 
bestaande en heel eenvoudig gebouwde lagere school 
overnemen. Sinds drie jaar is de gemeenschap nu 
bezig dit schooltje verder te ontwikkelen, want er 
moest het een en ander gebeuren, zowel met 
betrekking tot de gebouwen als ook met betrekking tot 
de kwaliteit van het onderwijs. Ruim 200 kinderen 
bezoeken momenteel deze school. Het aantal 
leerlingen groeit gestaag. Zodoende zijn de 
Salvatorianen in enkele jaren tijd in Kenia zowel in het 
parochiepastoraat, als in het apostolaat van onderwijs 
en opvoeding geëngageerd.  
 
Wat is al ondernomen? 
In de afgelopen drie jaar zijn een aantal klaslokalen en 
de slaapzaal voor meisjes vernieuwd: reparaties en 
opknappen van het gebouw. De W.C. ‘s  met 
wasgelegenheid waren die naam niet waardig en met 
de hulp van een Salvatoriaanse school in Duitsland 
werden degelijke hygiënische voorzieningen 
aangelegd. Er werd een waterput geboord om 
voldoende zuiver drinkwater te hebben.  
 
Op zoek naar steun voor een schoolbus: mobiliteit 
is een dringende noodzaak 
Er moet nog een heleboel gebeuren, om de school tot 
een zeker niveau te brengen. Er is geen slaapzaal 
voor jongens. Daarom kunnen kinderen die verder weg 
wonen niet naar school komen. Op middellange 
termijn moeten we een multifunctionele zaal bouwen. 
Een kleine bibliotheek en een aantal computers staan 
ook nog op het wensenlijstje. En bovenal: een 
schoolbus, die zou het mogelijk maken dat 
kinderen tot op 5 tot 15 kilometer afstand 
woonachtig toch naar school kunnen gaan. Voor dit 
project van mobiliteit voor schoolgaande kinderen zijn 
we aan het sparen. We zoeken hulp van mensen, die 
begrijpen dat goede scholing voor kinderen het 
fundament is voor een betere toekomst.  
 

 
 
        
Een betere toekomst van nieuwe jonge gezinnen, van 
een hele regio en uiteindelijk van het hele land. 
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Voor de verdere uitvoering van de wensen van de 
Salvatorianen is 8.000 euro nodig. 
 
P. Cuijpers SDS. (Limburg, Rome). 
_______________________________________ 
 
Mededelingen: 
 
Van nieuwe donateurs kunnen we soms het adres niet 
achterhalen, omdat de bank alleen HET 
BANKNUMMER EN DE NAAM VERMELD. Zij kunnen 
hun adres altijd vermelden op de regel - mededeling - 
van de overboeking. Of anders ontvangen wij graag 
het adres via onze e-mail of een kaartje met uw naam 
en adres naar: Postbus 1180, 9701 BD Groningen.  
 
We willen u graag onze gratis Missiepost met info over 
de projecten toezenden.  
 
Uw testament is betekenisvoller als u de Stichting 
Missiewerk M.A.W. daarin bedenkt. 
Giften gedaan aan de stichting Missiewerk M.A.W. zijn  
aftrekbaar voor de belasting. En Missiewerk hoeft 
geen schenk- en erfbelasting te betalen.  
 
Indien u overweegt het werk van missiewerk 
regelmatig te ondersteunen met een schenking kunt u 
dit in de vorm van een periodieke schenking doen. Dit 
gaat meestal door middel van een onderhandse akte 
waarin wordt vastgelegd dat u voor minimaal vijf jaar 
een jaarlijkse schenking doet van minimaal € 150. Aan 
het maken van zo’n akte zijn geen kosten verbonden 
en het financieel voordeel hiervan is dat wanneer u de 
schenking bij de aftrekbare giften in uw 
belastingaangifte opgeeft, de totale gift in mindering 
komt op uw  inkomen, zodat u minder belasting hoeft 
te betalen of de kans groter is dat u geld terug 
ontvangt. 
 
ALGEMENE MEDEDELINGEN 
 
Website: www.stichtingmissiewerk.nl  
Algemeen Nut Beogende Instelling  
ANBI nr. 8061.81.291 –  
KvK nummer: 41011187 
E-mail: mission123@home.nl 

Jaarlijkse controle van de boekhouding 
Ieder jaar wordt de boekhouding van de Stichting 
Missiewerk M.A.W. gecontroleerd. Na een 
uitgebreide controle verklaarden onderstaande 
personen zich akkoord en zijn content met het 
gevoerde beleid aangaande de missieprojecten, 
de rechtstreekse hulp en ondersteuning aan 
missionarissen en missiezusters in de missie.  
Wij willen u bedanken voor uw hulp via donaties en 
giften om de armen te kunnen helpen.  
Voor akkoord: 
Dr. Ir.  N.J.M. Kuipers, chemicus.  
J.J.H.M. Meulenbroek, vm. fabrikant. 
Mr. P.A.C.H.M. Kerstholt, belastingadviseur. 
C.H. Kerstholt, projectcoördinator. 
 
U KUNT HELPEN: VUL DE GIRO IN 
  

 
______________________________________ 
 
DESGEWENST KUNT U GEBRUIK MAKEN VAN 
DEZE MACHTIGING 
 
JA, ik word donateur en  
 Ik machtig de Stichting Missiewerk M.A.W. tot 
wederopzegging om van mijn rekening af te schrijven 
het hieronder vermelde bedrag (doorhalen wat niet 
gewenst is).  
 
1 x eenmalig / 1 x per maand 
1 x per kwartaal / 1 x per jaar 
 
Rekeningnummer:  
NL...................................................................... 
 
Bedrag ............................................................... 
 
Naam: ................................................................. 
 
Adres: ................................................................. 
 
Plaats: ................................................................ 
 
Handtekening:……………………………………… 
 
S.v.p. zenden naar: Stichting Missiewerk M.A.W.,  
Postbus 1180, 9701 BD Groningen. 


