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JAARLIJKSE KERSTACTIE 
 
Armoede vanwege covid-19 treffen de mensen 
hard in Cambodja, Roemenië, India. Daarom 
vragen wij ook dit jaar uw hulp voor het 
verzorgen van voedselpakketten via de 
plaatselijke missie of parochies.  
 
Doe mee aan de werken van barmhartigheid!  
Een voedselpakket kost 15 euro.  
Iedere bijdrage is welkom op nummer:  
NL78 INGB 0005 7338 38  
t.n.v. Stichting Missiewerk M.A.W.  
 

             

            Kerstpakketten 2000 in Cambodja 

                  

              Kerstpakketten in Roemenië  
Veel kinderen hebben ook heel                                    
hard een stukje kleding nodig.  

 

             

 Dankbare mensen. 
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Missiepost uit Cambodja 
 
Beste donateurs van de Stichting Missiewerk, 
We zijn in de voorlaatste maand van 2021 
beland. We hopen dat Covid-19 dit jaar eindigt. 
We bidden hiervoor. 
Vandaag feest van Allerheiligen en we bidden 
voor hulp om goed te leven. De school is 
vandaag weer begonnen na vele weken 
lockdown. 

Weer heel hartelijk bedankt voor de financiële 
hulp voor mijn 500 kinderen hier in Poipet.  

Ik zelf ben nog in Phnom Penh. Sinds vorige 
week woensdag ga ik nu ook twee keer in de 
week voor fysiotherapie.  

Zoals de dokter me zei ik moet tot 8 december in 
Phnom Penh blijven om op 7 december nog 
eenmaal de longen na te zien (na 3 maanden). 
Het is pijnlijk voor mij ver van de jeugd Poipet te 
leven. Bijna dagelijks krijg ik kleine briefjes met 
goede wensen van beterschap. Kerstmis is bij 
ons het grootste feest van het jaar en alle 
kinderen krijgen een cadeau zoals in Nederland 
met Sinterklaas. Ik moet terug zijn om weer de 
Kerstliederen in te studeren. Nogmaals weer heel 
hartelijk dank en we hopen en bidden dat de 
covid geen verdere lockdowns brengt.  
God bless en warme groeten. Pater John Visser 
----------------------------------------------------------------- 
Missiepost uit Albanië  
 
Veel dank voor alle hulp in  dit jaar. Het is 
wederom zonneklaar dat jullie Missiewerk uit het 
allerbeste hout gesneden is. Deze keer profiteer 
ik er ook zelf van in de vorm van een fiets als 
vervoermiddel! Het notoire feit, dat onlangs mijn 
oude (fiets) werd gestolen, ligt daaraan ten 
grondslag. Ik moest in de drukke hoofdstad alles 
te voet afleggen, (want met de auto duurt het nog 
veel langer). Totdat de Belgische priester, die bij 
ons in de kathedraal assisteert, broederlijk 
aanbood om de helft van de kosten (20.000 lek = 
165 euro) voor een fiets bij te passen, hij zei: 
"Een Nederlandse missionaris moet toch een fiets 
hebben!".  
Hier bij ons is het wachten op een nieuwe 
aartsbisschop. Onze aartsbisschop (75) is nog 
wel behoorlijk fit en behoudt, ondanks zijn 
ontslag, volledig de autoriteit van de bestuurder 
van het aartsbisdom Tirana-Durres. Hij is zelfs 
erg ijverig in het bouwen van de nieuwe synodale 
kerk. God doet wonderen, dat wel,  en daar 
blijven we altijd in geloven. 

De Eucharistie blijft niettemin het hart en de kern 
van de Katholieke Kerk uitmaken, maar zelfs het 

woord 'Eucharistie' blijft voor vele Albanezen nog 
een ongelezen en dus onbegrepen boek. 

Dus graag jullie gebed voor wat meer optimisme! 
Met een hartelijke groet, 
Mgr. Henry 
--------------------------------------------------------------- 
 

         

JA, ik word donateur en  

DESGEWENST KUNT U GEBRUIK MAKEN VAN 
DEZE MACHTIGING 

 Ik machtig de Stichting Missiewerk M.A.W. tot 
wederopzegging om van mijn rekening af te 
schrijven het hieronder vermelde bedrag:  

Eénmalig    / 1 x per maand 

1 x per kwartaal / 1 x per jaar 

(doorhalen wat niet gewenst is)  

Van rekeningnummer:  
 
NL...................................................................... 
 
Naam:…………………………………………….. 
 
Adres: ............................................................... 
 
Plaats: .............................................................. 
 
Handtekening: …………………………………… 
 
S.v.p. zenden naar:  
Stichting Missiewerk M.A.W.,  
Postbus 1180, 9701 BD Groningen. 
------------------------------------------------------------ 
Jaarlijkse controle van de boekhouding 
Ieder jaar wordt de boekhouding van Missiewerk 
M.A.W. gecontroleerd. Na een uitgebreide 
controle verklaarden onderstaande personen zich 
akkoord en zijn content met het gevoerde beleid 
aangaande de missieprojecten, de rechtstreekse 
hulp en ondersteuning aan missionarissen en 
missiezusters in de missie. Wij willen u bedanken 
voor uw hulp via donaties en giften om de armen 
te kunnen helpen. Voor akkoord: 
Dr. Ir.  N.J.M. Kuipers, chemicus.  
J.J.H.M. Meulenbroek, vm. fabrikant. 
Mr. P.A.C.H.M. Kerstholt, belastingadviseur. 
C.H. Kerstholt, projectcoördinator. 
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Ontwikkeling van de school „Mater Salvatoris“ 
Salvatoriaanse missie in Kipkaren, Kenia 

 
 
In  2015 hebben de Salvatorianen een nieuwe missie in het 
dorp Osorongai in Kipkaren aanvaard. De parochie is 
toegewijd aan moeder Maria. De salvatoriaanse 
gemeenschap bestaat nu uit zes priesters, die afkomstig 
zijn uit Tanzania, Kenia en Congo. 
 
Foto hiernaast: P. G. Milton Zonta bezoekt de school en de 
missie en communiceert ook zonder de taal te kennen! 
 
Al na anderhalf jaar kon de gemeenschap een bestaande  
heel eenvoudig gebouwde lagere school overnemen. Deze 

bevindt zich op vijf kilometer van de parochiekerk, waar de Salvatorianen wonen, maar ligt binnen het 
gebied van de parochie. Sinds drie jaar is de gemeenschap nu bezig dit schooltje verder te ontwikkelen, 
want er moest het een en ander gebeuren, zowel met betrekking tot de gebouwen als ook met betrekking 
tot de kwaliteit van het onderwijs. Goed 200 kinderen bezoeken momenteel deze school Mater Salvatoris, 
moeder van de Verlosser. Het aantal leerlingen groeit gestaag. Zodoende zijn de Salvatorianen op slechts 
enkele jaren tijd in Kenia zowel in het parochiepastoraat als in het apostolaat van onderwijs en opvoeding 
geëngageerd.  
 
Wat werd al ondernomen? 
In de afgelopen drie jaar hebben de Salvatorianen een aantal klaslokalen en ook de slaapzaal voor de 
meisjes onder handen genomen: reparaties, vernieuwing van het gebouw. De schooltoiletten waren die 
naam niet waardig en met de hulp van een Salvatoriaanse school in Duitsland werden degelijke 
hygienische voorzieningen geschapen. Er werd een waterput geboord om voldoende zuiver drinkwater te 
hebben. En de gelegenheid deed zich voor om een stuk land bij te kopen. Dit grenst direct aan het huidige 
terrein en zodoende is de oppervlakte groot genoeg voor toekomstige uitbreidingen. Momenteel wordt al 
de laatste hand gelegd aan het eerste deel van een middelbare school, die in juni 2021 haar poorten zal 
openen. Dan hoeven de vele tieners uit de omgeving niet meer de verre weg naar de stad gaan om een 
opleiding te krijgen.   
 
 

 
 
 
Slaapzaal: voor …      en na de verbouwing 
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Klaslokaal:  voor…     en na de verbouwing… 

 
Schooltoiletten: voor…     en er na… 
 
Op zoek naar steun voor een schoolbus: mobiliteit is een dringende nood 
Er moet nog een heleboel gebeuren om de school tot een zeker niveau te brengen. Er is geen slaapzaal 
voor jongens. Daardoor kunnen kinderen die verder weg wonen niet naar school komen. Op de 
middellange termijn moeten we een multipurpose-zaal bouwen, een kleine bibliotheek en een aantal 
computers staan ook nog op de lijst van de wensen. Gelukkig is er nu een schoolbus die het mogelijk 
maakt dat kinderen die op 5 tot 15 kilometer afstand wonen toch naar school kunnen gaan. Dit project 
van mobiliteit voor schoolgaande kinderen hebben we kunnen realiseren mede dankzij de bijstand van 
Missiewerk. Verdere hulp van mensen, die begrijpen dat goede scholing voor kinderen het fundament is 
voor een betere toekomst, is zeer welkom. Een betere toekomst van nieuwe jonge gezinnen, van een hele 
regio en uiteindelijk van het hele land. 
. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De kinderen van Osorongai  danken u        Een jonge Salvatoriaan begeleidt de school 
 


