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MISSIEPOST UIT CAMBODJA 
 
Geachte heer, mevrouw, 
beste donateurs en missievrienden, 
Het geld voor het voedselproject over deze 
maand heb ik in goede orde ontvangen. Heel 
hartelijk dank. Ik stuur deze keer de foto’s mee 
van het middagmaal: de lagere school eet om 11 
uur en de middelbare school en de technische 
school om 11.30. Allen tezamen zijn het 564 
leerlingen. Alle klassen zijn meer dan vol. We 
moeten nu nieuwe leerlingen weigeren vanwege 
dat de klassen een te hoog aantal leerlingen 
hebben en geen geld om nieuwe klassen te 
bouwen. Vaak is het hartverscheurend dat je 
leerlingen moet weigeren omdat ze arm zijn en 
geen geld kunnen betalen. En ook de enige 
staatsschool kan hen niet opnemen.  
Je wilt te veel doen, zeg ik dan aan onze Lieve 
Heer. 
Helaas is scholing nog een luxe in Cambodia en 
nog niet voor iedereen. 
 
Ik hoef je niet te zeggen dat het middagmaal voor 
een groot aantal leerlingen de beste maaltijd van 
de dag is. Natuurlijk helpt dit ook geweldig de 
leerlust en de groei en fysiek en psyche van onze 
leerlingen. Ik zelf ben nog aan de sukkel  en ben 
nog niet honderd procent.  
Nogmaals ons aller dank aan jullie weldoeners en 
moge God jullie allen zegenen. 
 
God bless en heel hartelijke groeten.  
Pater John Visser.  
  

 
           

 
                 
       
Geachte Cor Kerstholt, 
 
Ik schrijf je vanuit Don Bosco Technische School  
Phnom Penh waar ik nog verblijf tot 9 augustus 
als alles goed gaat. 
Ik ben nog nooit zo zwaar ziek geweest en heb 
een week in het ziekenhuis gelegen en heb nu 
nazorg maar de dokter zei me de resultaten zijn 
gunstig en u hebt een sterke constitutie. Ik wilde 
hem zeggen het is de Goddelijke voorzienigheid 
die  me nog een tijdje wil bewaren voor hulp aan 
de arme jeugd. 
Maar natuurlijk ik bedank jullie weer het allereerst 
voor de hulp aan het maandelijkse voedsel-
programma voor mijn arme jeugd die we een 
opvoeding en onderricht  geven in Poipet. Velen 
van hen zouden zonder Don Bosco nooit een 
school gezien hebben.  
Ik bid voor jullie en de weldoeners rond jullie 
stichting dat God jullie edelmoedigheid voor de 
naaste in nood mag belonen en dit is ons geloof 
dat deze gebeden worden verhoord. 
Br. Robert Panetto, onze algemene econoom had 
mij getelefoneerd dat hij de maandelijkse gift had 
ontvangen en meteen doorgestuurd naar Poipet. 
 
God bless en heel hartelijke groeten, 
Thuisfront van pater Visser is Weert in Limburg 
------------------------------------------------------------------ 
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MISSIEPOST UIT ETHIOPIË 
 
Financiële steun voor behoeftige kinderen uit 
arme gezinnen bij kleuterschool Megenasse 
 
Korte achtergrondinformatie Megenasse 
Kindergarden is in oktober 2005 opgericht door 
de paters Kapucijnen om kinderen in de 10 
dorpen naar school te laten gaan. De afgelopen 
17 jaar heeft de kindergarden de 
gemeenschappen gediend. De dorpelingen zijn 
dankbaar voor de dienst van de kapucijnerpaters. 
Momenteel volgen 300 kinderen de 
kleuterklassen. Na de finish van de KG 3 worden 
ze overgebracht naar de nabijgelegen 
basisschool. 
 
De families worden aangemoedigd om een kleine 
vergoeding te betalen en dat doen ze graag, 
hoewel ze niet veel inkomsten hebben. Er zijn 
ongeveer 30 gezinnen die hun kinderen niet 
kunnen sturen vanwege de kleine bijdrage. 
Deze gezinnen hebben moeite om aan voedsel te 
komen om hun kinderen te voeden. De kinderen 
zijn kwetsbaar en we proberen de zieken te 
helpen, maar de middelen zijn beperkt. 
We zijn blij dat we in een zeer uitdagende situatie 
in staat zijn om elk schooljaar honderden 
kinderen kwalitatief goed onderwijs te bieden 
vanuit de nabijgelegen dorpen naar de stad 
Megenasse. 
Voor dorp in het zuiden van Addis Ababa, heeft 
het hoofd van een kindergarden een project naar 
me toegestuurd voor 30 kinderen die van arme 
gezinnen afkomstig zijn. Er zijn ongeveer 300 
kinderen in die Kindergarden en de pater heeft 30 
kinderen gekozen die erg arm zijn en vraagt om 
hulp.  
Voor 75 euro per jaar kan een kind naar school 
gaan, van enige kleding worden voorzien en 
medische zorg krijgen in een nabije kliniek.  
Wij doen een beroep op u om deze 30 kinderen 
uit arme gezinnen financieel te steunen met een 
totaalbedrag van 2.250,- euro.  
 

 
 
Behoeftige kinderen uit arme gezinnen bij kleuterschool 
Megenasse 
 
 
 

 

    
 
 
Met veel dank voor uw hulp en hartelijke groeten, 
Pater Petros Berga, vroeger pastoor te Edam. 
 
Dankzij een aantal donateurs kan het missiewerk 
de helpende hand reiken. 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
MISSIEPOST UIT ALBANIË 
 
Beste Cor en medewerkers van het Missiewerk. 
Hartelijk dank voor uw regelmatige hulp aan de 
arme mensen hier in Albanië. 
Daarmee kan ik weer veel mensen uit de nood 
helpen, die zij door gebrek aan (voldoende) 
inkomsten het hoofd moeten bieden.  
Bijna uitzichtloos, omdat, zolang hun inkomsten 
zich niet gestaag verbeteren, blijven zij alsmaar 
kampen met die ellendige tekorten. Ook al slagen 
velen erin werk te vinden, bijna nooit verdienen 
ze genoeg om alle maandelijkse kosten te 
dekken. Bijna nooit kan men sparen. Altijd gaat 
alles helemaal op. Tijdens het communisme was 
sparen verboden en nu weten de meeste mensen 
niet eens wat dat is. Ook twijfel ik eraan of de 
meeste mensen überhaupt weten wat geld 
eigenlijk is. In veel gevallen is het namelijk 
duidelijk dat men niet weet hoe ermee om te 
gaan. Er ontbreekt nog steeds ook veel aan de 
opvoeding, die toch op zijn minst ook iets van 
verantwoordelijkheid moet bijbrengen. Zo gaat 
het in onze Zomerkampen, die de verschillende 
parochies in ons aartsbisdom organiseren ook 
over wellevendheid en economisch handelen. 
Natuurlijk blijft de voornaamste nadruk liggen op 
de spirituele dimensie en op de noodzaak een 
persoonlijke relatie op te bouwen met Jezus in 
gemeenschap met anderen die ook in Hem 
geloven, maar ook omgaan met geld en verstaan 
dat geld niet zomaar uit de Hemel komt vallen, 
dat de kerk niet hetzelfde is als Het Rode Kruis 
en dat we elkaar juist in het eerlijk verdienen van 
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geld moeten aanmoedigen en waar nodig elkaar 
ook belangeloos helpen 'omwille van de Heer'. 
 
Dat de armoede schrijnend voortwoekert in de 
hoofdstad, zie je vooral - ondanks de 
spectaculaire nieuwbouw van futuristische 
wolkenkrabbers - aan het grote aantal mensen, 
die hun hand ophouden. Toeristen verbazen zich 
over de optimistische bouwwerken van rijke 
projectontwikkelaars, terwijl ze bij ieder stoplicht 
belaagd worden door een horde van bedelaars, 
meestal (moeders met) kinderen. Oude en zieke 
mensen kunnen van het armzaligste pensioentje 
niet rondkomen en zitten urenlang aan de weg 
naast een weegschaal om nog wat bij te 
verdienen. Zo wordt de ons geboden naasten-
liefde tot stukwerk en is een belangstellend 
praatje vaak nog meer waard dan de twee of drie 
muntjes die de doorsnee voorbijganger meestal in 
hun bakje laat vallen. Voor een project is het 
aantal behoeftigen te onoverzichtelijk en 
eenvoudig te groot. Alleen individueel kunnen we 
naar eigen inschatting iets uitrichten. Zo raapten 
de Zusters van Moeder Teresa, waar ik vaak 's 
morgens de Mis opdraag, een zieke, oude en  
ongewassen man op van de straat. Ze wasten 
hem, deden hem een mooi overhemd aan, 
kamden zijn haar en bereidden hem een bed met 
keurig en vers gestreken beddengoed, waarin hij 
2 dagen later stierf. De Zusters belden mij en 
vroegen mij of ik deze Astrid-Jozef wilde 
begraven, want ik had hem na de Mis op 
maandagmorgen nog levend meegemaakt en 
zelfs gesproken.  
Vier Zusters van Moeder Teresa en ik stonden 
aan zijn graf. Hij had helemaal niemand in deze 
wereld. 
 
Hartelijke groet uit Tirana, 
Mgr. Henry Veldkamp 
  

 
Misdienaarsdag 2022 Albanië 
 
 

 
 
Aandacht van Mgr. Henry voor de jeugd 
------------------------------------------------------------------ 
 
Missiepost uit Congo 
 
Hier een berichtje over de vorderingen van de 
bouw van een kraamkliniek. “Ik sta er versteld van 
hoe er met zoveel enthousiasme gewerkt wordt 
aan het realiseren van dit project. Met schaarse 
middelen zijn zij toch gezamenlijk met de bouw 
gestart. En wel te beginnen met het graven van 
een diepe waterput, want zelfs het water is hier 
schaars. 

 
 
Met klei van een termietenheuvel en een kleine 
vormmachine zijn ze gestart met de klei te 
vormen tot stenen. De stenen hebben ze enkele 
weken laten drogen. Vervolgens hebben ze de 
stenen opgestapeld in een stenen bakoven 
waarin de stenen werden gebakken. Met hout uit 
het bos is de bakhoven opgewarmd en na vier 
dagen stoken waren de stenen gebakken.” 
(wordt vervolgd). 
  
Met vriendelijke groet, pater Dick Zwarthoed 
------------------------------------------------------------------ 
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MISSIEPOST UIT ETHIOPIË 
 
Geachte heer Kerstholt, beste Cor, 
 
Allereerst een hartelijke groet vanuit Ethiopië.  
Ik hoop dat het goed met u gaat.  
Het gaat goed met mij ondanks de vele 
uitdagingen. Er is relatief rust in het noorden en 
de boeren doen hun best om van het 
regenseizoen het beste te maken. God zij dank er 
is veel regen in de meeste delen van het land. Dit 
is goed nieuws.  
 
De overheid en de bevolking doen alles om de 
kosten die zo gestegen zijn te overwinnen. Het is 
heel zwaar vooral voor arme gezinnen. Spullen 
die je nodig hebt voor dagelijks gebruik zijn 2 keer 
zo duur als 4 maanden geleden.   
 
Hier in Ethiopië, proberen we vele problemen op 
te lossen met behulp van goedwillende mensen, 
maar de nood is hoog.  
Veel religieuze congregaties en diocesen trachten 
de noden van arme bevolking te hulp te komen.  
 
Ik heb hierbij u ook de lijst van de namen van 
seminaristen gestuurd die deze zomer een verblijf 
zullen houden op een camping. Twee verzoeken: 
 
1.De vraag is of u voor deze seminaristen met 
een totaalbedrag van 1.500 euro hun 
zomerverblijf kunt bekostigen, omdat ze niet naar 
hun ouders kunnen reizen. Ze zullen op die 
camping voor twee maanden een vorming krijgen. 
De meesten hebben arme ouders in de dorpen. 
 
2.Het zou goed zijn om voor 11 priesterstudenten 
sponsoren te vinden voor de komende jaren.  
 
Ik hoop dat uw stichting beide projecten kan 
steunen.  
Bij voorbaat dank voor uw hulp.  
Petros Berga, pr.; vm. pastoor te Edam. 
 
MISSIEPOST ZOEKT DAAROM VOOR  
11 PRIESTER-STUDENTEN IN ETHIOPIË 
SPONSORS 
 
We ontvingen van pastoor Petros uit Ethiopië de 
vraag of wij een elftal studenten in Ethiopië willen 
helpen met het bekostigen van hun 
priesteropleiding d.m.v. sponsors die jaarlijks de 
kosten van de studie en levensonderhoud van 
300 euro per student op zich willen nemen.  
Deze sponsors zullen dan te zijner tijd een foto 
van hen met enige info ontvangen. (Dat is 
toegezegd door pastoor Petros). 
------------------------------------------------------------- 
 

ALGEMENE MEDEDELINGEN 
 

            
 
E-mail: mission123@home.nl 
 
Jaarlijkse controle van de boekhouding 
Ieder jaar wordt de boekhouding van de Stichting Missiewerk 
M.A.W. gecontroleerd. Zo ook dit jaar. Wij willen u bedanken 
voor uw hulp via donaties en giften om de armen te kunnen 
helpen.  
Voor akkoord: 
Dr. Ir.  N.J.M. Kuipers, chemicus.  
J.J.H.M. Meulenbroek, vm. fabrikant. 
Mr. Peter Kerstholt, belastingadviseur. 
C.H. Kerstholt, projectcoördinator. 

 

             
 
Desgewenst kunt u gebruik maken van een 
automatische afschrijving 
 
(doorhalen wat niet gewenst is)  
 
Eenmalig  -  1 keer per jaar 
 
1 x per kwartaal -  1 keer per maand 
 
 
Van rekeningnummer:  
 
NL...................................................................... 
 
Bedrag € ........................................................... 
 
Naam: ............................................................... 
 
Adres: ............................................................... 
 
Plaats: .............................................................. 
 
Handtekening: …………………………………… 
 
S.v.p. zenden naar:  
Stichting Missiewerk M.A.W.,  
Postbus 1180 
9701 BD Groningen 


