
1 
 

 
  

MISSIEPOST UIT CAMBODJA 
 
Beste mensen van het Missiewerk, 
Ik heb het geld voor het voedselproject over april 
in dank ontvangen. Gedurende deze pandemietijd 
is deze gift het drievoudige waard.  
We hebben hier in onze school een honderdtal 
kinderen meer vanwege het feit dat het hier nog 
te eten geeft. 
 

 
 
Er is veel leed in Poipet want vele gezinen zijn 
zonder werk oftewel een paar dagen werk in de 
week en dus heel weinig geld. Veel gezinnen 
lijden honger. Ik bid met veel vertrouwen het 
ONZE VADER en geef ons heden ons dagelijks 
brood. Ook in de school moet je nog voorzichtig 
zijn, alle leerlingen hebben in klas en op de 
speelplaats het mondkapje op. Ook checken we 
geregeld. In het begin van de week moesten we 3 
leerlingen in quarantine plaatsen aangezien ze 
waren besmet met Covid; 3 weken geleden 
hadden we 2 leraren besmet. Gelukkig zijn de 
dagen van besmetting gering en meestal binnen 
een week is alles weer normaal.  
Nogmaals weer heel hartelijk dank en ik bid ook 
voor jullie en de donateurs van het Missiewerk 
dat het Covid-euvel bij jullie weg blijft.  
God bless en hartelijke groeten.  
Pater Johan Visser uit Weert; Missie Cambodja. 
------------------------------------------------------------------ 
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MISSIEPOST UIT CONGO 
 
Begeleidend schrijven bij het project: kraamklinieken 
voorlichting aan jonge moeders 
Pater Dick vertelt het met een glimlach bij een kop 
koffie bij zijn broer Jan in Volendam. Ook pastoor 
Stomph van de parochie H.H. Maria en Vincentius in 
Volendam is op visite bij de broers. ln mei kwam pater 
Dick, met financiële steun van de Week Nederlandse 
Missionaris, naar Nederland om aan te sterken. 
lnmiddels is hij weer terug in de Democratische   
Republiek Congo, het land waar hij voor het eerst in 
1960 naar toe ging als stagiair. De paters Salesianen 
zetten zich daar in voor straatjongeren.  
Destijds, al in 1914 zagen de paters in dat de jongeren 
een vak moeten leren om verder te komen in het 
leven. "De eerste vakoplelding startte in Lubumbashi", 
vertelt pater Dick. Daar zijn inmiddels veertien huizen 
voor straatkinderen.  
 
Missionair vuur 
Het vuur van de missie werd bij pater Dick op de 
lagere school aangewakkerd. 
Volendam telde veel missionarissen en die kwamen 
vertellen over de missie. Ook zijn broer Wim werd 
missionaris en door Mill Hill naar Kameroen 
uitgezonden. Pater Dick zag het als kleine jongen voor 
zich om op een paard met een hoed op in Latijns 
Amerika de mensen te gaan bezoeken. Het werd 
Afrika en hij bezoekt de mensen in de dorpen niet te 
paard; hij rijdt met een pater mee die hem en zijn 
medebroeders in de dorpen afzet. 
"Op zondag draag ik de mis op in de dorpen".  
Na afloop komen de parochianen bij hem en vertellen 
over hun problemen. 
 
"Toen ik in Congo kwam, ben ik begonnen als 
vakleraar".  

      
 
Pater Dick tijdens een les tegelsnijden aan de 
ambachtsschool in Lubumbashi, Congo. 

Ook zag hij om naar,de jongeren die in de gevangenis 
zaten in het noorden van de stad. Nu werkt pater Dick 
in het project Chem Chem, een vakopleiding voor 
land- en tuinbouw en visserij van de Salesianen. 
Het diploma is zeer gewild om hun dagelijks brood 
mee te kunnen verdienen. 
 
Het project: Een kraamkliniek in Kisangwe 35 km van 
Lubumbashi in Congo. 
In het dorp Kisangwe en de wijde omgeving is er 
dringend een kraam- en voorlichtingskliniek zeer 
nodig. 
Nu moeten de hoogzwangere jonge meisjes en 
vrouwen kilometers lopen of achter op een fiets naar 
een verloskundige om te kunnen baren.  
 

Omgeving van Kisangwe 
 
De omstandigheden zijn verre van ideaal en er 
overlijden veel vrouwen en pasgeborenen, omdat de 
hygiëne te wensen overlaat. De mensen zouden graag 
een kraamkliniekje bouwen, waar de vrouwen kunnen 
bevallen en waar ze tijdens hun zwangerschap bijeen 
kunnen komen om voorlichting te krijgen. Voorlichting 
over hygiëne, voeding, babyverzorgen en beweging 
voor kinderen, maar ook voor barende jonge meisjes 
en moeders. 
De kindersterfte van de kinderen in de eerste fase van 
hun leven is groot. Ook de moedersterfte is heel groot 
en wordt veroorzaakt door de omstandigheden 
waarin de moeders hun kinderen ter wereld brengen. 
Er is al een zuster verloskundige in het dorp. Nu nog 
een gebouwtje met inventaris en de kraamkliniek is 
compleet. 
Ook geeft deze kraamkliniek de mogelijkheid om de 
vrouwen op andere gebieden te onderwijzen. 
Bijvoorbeeld op kinder- en ouderenvoeding en de 
noodzaak om te bewegen en sport en spel onder de 
aandacht te brengen. Met andere woorden, een 
ontwikkelingscentrum voor moeder en kind. 
Met tevens een opleidingsplaats voor het opleiden 
van jonge mensen tot verpleegkundige en 
verloskundige. 
 
Hoe dit te realiseren in een straatarm dorp in de Bush-
Bush. In het dorp en de dorpen er omheen willen de 
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mensen wel werken aan de verbetering van hun 
leefomstandigheden en hun sociale vooruitgang. 
Maar hoe komen deze arme mensen in hun dorp 
midden in de Bush-Bush aan de middelen om een 
kraamkliniek je te bouwen. 
 
Het is nog niet zo lang geleden dat een jonge man zijn 
vrouw begeleide om te bevallen. Het was een afstand 
van 18 km op kleine weggetjes door de Bush-Bush. 
Voor hun vertrek baden ze de Heer om zijn zegen voor 
onderweg opdat alles goed zou verlopen en dat ze 
goed zouden aankomen bij de Zuster Verloskundige 
die zijn vrouw zal helpen bij het baren. Godzijdank zijn 
ze goed aangekomen. De andere vrouwen hoorden 
van de moeilijke bevalling en hielpen waar ze konden. 
Alles verliep goed en de baby kwam ter wereld en ‘s-
avonds hebben ze de Heer bedankt dat bij hen een 
gezonde Baby was geschonken.  
Wij willen u vragen ons te helpen deze kliniek voor die 
arme mensen te kunnen bouwen.  
Hoogachtend  
Pater Dick Zwarthoed Salesiaan van Don Bosco  
----------------------------------------------------------------- 
 
In Oost-Afrika hebben momenteel vooral kinderen 
te lijden onder de enorme droogte.  
Pater Petros Berga, vm. Pastoor te Edam en 
momenteel werkzaam in Ethiopië, wil ons 
binnenkort enkele aanvragen sturen om hulp voor 
enkele projecten. 
 

 pastoor Petros  Berga 
 
Onze stichting zet zich speciaal in om de armen 
van deze wereld te helpen. Via de missie 
proberen we kinderen te helpen d.m.v. scholing 
zodat zij later voor zichzelf en hun familie de kost 
kunnen verdienen. Er is nog veel te doen. 
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In veel landen hebben we projecten gedaan via 
de paters en de zusters en dat heeft veel vrucht 
mogen dragen. Zoals o.a. in Albanië, Birma, 
Brazilië, Cambodja, Congo, Ethiopië, Filippijnen, 
India, Indonesië, Kenya, Pakistan, Papua New 
Guinea, Peru, Thailand, enz.  
  

 
 
 

 
 
 

         
 

        

U KUNT HELPEN: VUL DE GIRO IN  
 

           
                   
 

       
 
DESGEWENST KUNT U GEBRUIK MAKEN VAN DEZE 
MACHTIGING 
 
JA, ik word donateur en  
 Ik machtig de Stichting Missiewerk M.A.W. tot 
wederopzegging om van mijn rekening af te 
schrijven het hieronder vermelde bedrag:  
 
Eénmalig      / 1 x per maand 
 
1 x per kwartaal  / 1 x per jaar 
 
(doorhalen wat niet gewenst is)  
 
Rekeningnummer:  
 
NL...................................................................... 
 
Bedrag € ........................................................... 
 
Naam: ............................................................... 
 
Adres: ............................................................... 
 
Plaats: .............................................................. 
 
Handtekening: …………………………………… 
 
S.v.p. zenden naar:  
Stichting Missiewerk M.A.W.,  
Postbus 1180 
9701 BD Groningen 


